
Het Einde van Seed’n en de Berre ? – Deel 2

En alzo waren Seed’n en de Berre naar Moorsele getrokken om zich in te schrijven om eens met een

parachute te springen.

“Is’t voor nen tandem sprong?” had het madammeke achter den toog gevraagd, een blonde lok naar

achteren schuddend, en de rits van haar overall half open tot aan haar navel.

“Allee, gij,” had de Berre gefulmineerd, “nen tandem da’s voor d’ouwe koppelkes, en voor de

Vannevels. Wijle zijn elk mans genoeg van ons eigen!”

“’t Is te zeggen,” kwam Seed’n tussenbeide, “we willen graag een duosprong doen.”

“OK,” zei dat madamke, “ik ga kijken voor elk een instructeur.”

“Momentje,” zei de Berre, “we zijn hier wel voor een team building hee, of hoe heet dat ook weer, hé

Seed’n? Dus dat wil zeggen – en ik zeg het maar énen keer – dat Seed’n en ik samen springen, en

daarmee basta!”

“Ja, mevrouw,” kwam Seed’n ter hulp, “we zijn echt wel twee handen op enen buik...”

“Ge hebt er wel vier nodig, hee,” antwoordde de halve tirette, “maar allee, gulder hebt precies wel

wat ervaring met mekaar... ‘k zal ’t subiet ne keer gaan regelen zie. Dat is dan 400 Euro, korting

inbegrepen. Als ge vrije val wilt doen, komt er nog ’t een en ‘t ander bij. Vooral voor achteraf.”

Seed’n en de Berre hadden nu eenmaal besloten om samen de lucht in en de lucht uit te gaan, en

zagen het nut van een vrije val niet meteen in. Niet lang daarna zaten ze in de vlieger, en nauwelijks

een kwartier later riep de piloot:

“Springen!”

“OK!” riep de Berre.

Het luik ging open, en Seed’n, doordrenkt van zijn verantwoordelijkheidsgevoel, riep tegen de Berre:

“Ik ga tellen, en dan aan het koordeke trekken, hé!”

“Maar neen, hé Seed’n,” murmereerde de Berre, “IK wil aan dat koordeke trekken!”

Op dat moment kregen ze alletwee zo nen dzjoef in ulder gat dat ze uit de vlieger vlogen en direct

veel wind pakten.

“Pas op, ik ga trekken!” riep Seed’n, wetende dat er een weerbots van jewelfste kon van komen.

“Nee, wacht!!” schreeuwde de Berre, ‘IK wil trekken!”

“Neen, IK!” – Seed’n

“Neen, IK IK!” – de Berre.

“IK IK IK!!!” – Seed’n werd stillekes aan nerveus.



“Seed’n gij klein kind, IK wil aan dat koordeke trekken! KALF da ge zijt!!”

“Nog efkens en ’t moet er geen énen meer aan trekken!” – Seed’n zag de situatie redelijk helder in,

met iets minder helder dat tussen zijn billen leek te lopen.

Op zowat anderhalve meter van de grond gaf de Berre plotseling toe:

“OK, Seed’n, trek gij maar, ‘k en kan der toch niet zo goed aan...”

Is dit Het Einde van Seed’n en de Berre? Of weten zij zich vooralsnog te redden uit deze uitzichtloze

situatie? Kom en lees volgende aflevering : “Het Einde van Seed’n en de Berre, niet!”

---oooOOOooo---


